
Liturgie voor de Paasmorgen 

31 maart 2024 om 9.30 uur  

Nieuw Perspectief - Hurdegaryp 

 

 
 

Voorganger: ds. Douwe Posthuma 

Organist: mw. Marieke van der Meer 

 

en medewerking van Chr. Gemengd Koor ‘Laudamus’ 

o.l.v. dhr. Jellegeert Postma 

 

Orgelspel voor de dienst:  

Toccata on the Easten Hymn “Christus onze heer verrees” 

 

In de kerk staat een met bloemen versierd kruis, de boom van het Leven. 



 

 

 

Terwijl de Nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht 

zingen we staande (1x Koor, daarna allen) 

 

 
 

Bemoediging: 

 

v.: Ontwaak jij die slaapt 

g.: EN STA OP UIT DE DOOD! 

 

v.: Hij zal je verlichten, 

g.: JEZUS CHRISTUS, ONZE OPGESTANE HEER! 

 

Drempelgebed 

 



we zingen Lied 296,  

(Koor refrein, allen refrein, Koor couplet 1, allen refrein, Koor couplet 2, allen 

refrein) 

 

 

en we gaan zitten 

 

Bij de bloemschikking 



 

We zingen Lied 630 (Koor 1 en 3, allen, 2 en 4) 

 

 
 

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 

ons allen lang tevoren. 

 

3. Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 



 

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

 

 

Moment met de kinderen, 

en als ze naar hun eigen dienst gaan zingen we: 

 

Veertig dagen duurt de reis 

naar het feest van Pasen. 

Ga de weg die God ons wijst, 

Hij brengt mensen samen. 

 

In de stralen van de zon 

zal de Heer je groeten. 

Hoop voor wie niet hopen kon: 

jij zult Hem ontmoeten. 

 

 

Gebed om ontferming, 

 

waaronder we zingen Lied 301a 

Koor regel 1, daarna allen Kyrie eleison 

Koor regel 2, daarna allen Christe eleison 

Koor regel 3, daarna allen Kyrie eleison 

 



 

Gloria, wij zingen Lied 306 

 

Koor refrein, allen refrein 

Koor voorzang, allen refrein enz. 

 

 
 



 

Groet: (we gaan staan) 

 

Vg.: De HEER zij met u 

Gem.: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

 

Evangelielezing: Johannes 20 vers 1-18 

 

en na de lezing: 

 

vg.:U komt de lof toe, U het gezang. 

gem.:  WIJ DANKEN GOD 

(en we gaan zitten) 

 

Koor zingt: ‘Wat zoekt gij de levenden bij de doden,  

Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt!’ 

 

Overdenking 

 

Stilte 

 

We zingen Lied 767 (Koor 1, allen 2, Koor 3, allen 4, Koor 5, allen 6,7) 

 

 



 

2. De trouw zal bloeien als een roos 

en zie, gerechtigheid 

zal uit de hemel moeiteloos 

neerdalen in de tijd. 

 

3. Voorwaar, het heil is nu nabij, 

uw goedertierenheid. 

En vol verwachting zingen wij: 

God roept de vrede uit! 

 

4. Sta op, o God, en maak het waar 

wat heel uw kerk bezingt: 

dat heel uw schepping weer ontwaakt 

uit haar betovering. 

 

5. Want groot zijt Gij en daden groot 

zijn door uw hand gedaan; 

het graan ontkiemt ternauwernood, 

het sterft om op te staan. 

 

6. Gij hebt de groeve toegedekt 

waarin de korrel viel 

om weer te worden opgewekt: 

Adam met hart en ziel. 

 

7. Nu is de dag van oogsten daar, 

het hoogste van de tijd; 

een koning als een korenaar 

staat op in majesteit. 

 



 

 

Terugkomst kinderen van de kinderdienst 

 

Inzameling van de gaven voor 

Kansarme kinderen in Columbia 

Eigen Kerk 

 

Orgelspel: “Jesus meine zuversicht” Lied 641 

Johann Chistoph Kellner 1736-1803 

 

 

Bevestiging van Jan Ulfman tot ouderling-kerkrentmeester 

 

Wij zingen Lied 992 vers 1. 

 

 1       Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

Gebeden 

 

en we eindigen met het ‘Onze Vader’ 



 

Slotlied, we zingen Lied 634 

 

En onder het zingen wordt het in bloei staande kruis naar buiten gedragen. 

Ons hele dorp mag weten: het is PASEN, het feest van het Leven.. 

 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 

Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Zegen 

 

Orgelspel: Daar juicht een toon  van Jan Zwart 1877-1937 

 

Gezegende Paasdagen 


