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Welkom en mededelingen

Intochtslied NLB 208 vers 1en 4

1. Nu wordt het licht, de dag breekt aan,
de Heer wekt ons om op te staan.
God zij geloofd, dat Hij vannacht

ons heeft bewaard voor satans macht.

2. Doe Gij ons werk gelukken, Heer,
en laat het strekken tot uw eer.
Gij licht der wereld, ja doorschijn
geheel ons doen, geheel ons zijn

Stil gebed, Votum en groet

Gebed



Kinderdienst

Lezen Lucas 15: 11-20

Zingen NLB 518 vers 2 en 4

2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
0 Zoon van God, Maria" s zoon,
een hooggeboren koning.

O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.

Gij zijt altijd hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.



4. Hoe liefelijk is uw gelaat;
als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.

Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
uw woord en geest, uw vliees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.

Heer des hemels
laat, getrouwe, mij aanschouwen
uw erbarmen.

Herder neem mij in uw armen.

Verkondiging

Zingen NLB 908 vers 1, 5 en 6

1. Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.



5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken
voor "t licht dat Gij mij hebt gebracht?
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,
voorgoed genezen van de nacht.
Gij kuste met uw gouden mond,

0 zon, mijn ziel gezond.

6. BIlijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.
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Collecte



Zingen NLB 377 vers 2, 3,4en5

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid —
o Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt —
o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij —
o Lam van God, ik kom.

5. Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn —
o Lam van God, ik kom.



Delen brood en wijn

Dankzegging

Slotlied:
Wij leven van verwondering, melodie NLB 302

1. Wijj leven van verwondering
en uit een diep vermoeden
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.



2. Wij leven dwars door vragen heen,
met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Fiine zondag



