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Intochtslied NLB 513

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.



3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin.

Stil gebed

Votum en groet

Gebed



Lezen | Koningen 19:1-8

Zingen NLB 803 vers 1, 4 en 5

1 Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaan,
om voortaan als een blinde
te zien een donker licht,
om voortaan helderziende

te zijn op God gericht.



4 Het is niet meer te tellen,
dat volk dat na hem kwam,
een herder van zovelen
is vader Abraham,
van Jakob, edel strijder
wiens naam is Israél,
van Mozes de bevrijder

die sprak op hoog bevel,



5 van Jozua de hertog
die ruimte heeft gemaakt,
van Simson, dapper vechter,
die uit het graf opstaat,
van David, koning David,
en van zijn grote zoon,
Elia met de raven,

Hizkia met zijn droom.

Verkondiging

Dankgebed en voorbede



Slotlied NLB 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,

zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
Is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,

steek ons met uw stralen aan!



3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,

vlam, die ons vertrouwen voedt!

Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!

Zegen

De beste wensen voor een
gezegend 2025!



