
Goede Vrijdag 18 april 2025 

 

Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus, in 

lezen, zingen en luisteren. De dienst heeft een ingetogen karakter; er 

heerst een eerbiedige stilte. Er is een sobere liturgie. 

 

Viering in Hofkerk, 19.30 uur 

Voorganger: ds. Jan Kroon 

Organist: Margrietha Zagema 

 

Stilte 

 

Stil gebed, begroeting 

 

Zingen NLB 578 vers 1, 2 en 6 

 

1   O kostbaar kruis, o wonder Gods, 

waaraan de prins der glorie stierf; 

ik wil om U zijn zonder trots, 

ik acht verlies wat ik verwierf. 

 

2   Bewaar mij dat ik roemen zou 

dan in mijns Heren Christi dood. 

Al wat ik anders noemen zou 

is niets bij dit mysterie groot. 

  



 

6   De aarde zelf is veel te klein 

voor wie U waarlijk loven wil. 

Uw liefde is een groot geheim, 

zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 

Gebed 

 

Lezen Johannes 18:1-11 

 

 

Zingen  NLB 587:1 

 

 
 

 

Lezen Johannes 18:12-27 

  



 

Zingen NLB 587 vers 2, 3 en 4 

 

 
 

 

3    Hemelse koning, door God uitgekozen, 

waarom staat U terecht als rechteloze? 

U hebt geen schuld, de waarheid is geschonden. 

U draagt mijn zonden. 

 

4   Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 

de mens die uit de hemel is geboren. 

Ik ben de gesel die hem openhaalde, 

ik laat hem vallen. 

 

Lezen Johannes 19:1-16 

 

  



 

Zingen NLB 556 

 

1  Alle foarsizzing dêr’t de Skrift fan tilt 

hat dizze lêste dagen op Jo woegen 

alle geboaden wurde no foldroegen 

alle besiking fan it woeste fjild. 

 

2   Gods skepping dy’t foar ús as sletten wie 

ûntslute Jo, Jo iepenje ús herten 

dy’t Soan fan David is en Man fan Smerten 

Kening fan Joaden dy’t de dea wjerstie. 

 

3   Jezus, de brân fan jo oanwêzichheid 

hat yn ús hert in bliuwend fjoer ûntflamme 

Jo geane-ús foar, jo kenne ús by namme 

Jo, hegepryster yn der ivichheid. 

 

 

Lezen Johannes 19:16b-30 

 

De Paaskaars wordt gedoofd 

 

Stilte voor overweging en persoonlijk gebed 

  



 

Zingen NLB 590:1 

 

1    Nu valt de nacht. Het is volbracht: 

de Heer heeft heel zijn leven 

voor het menselijk geslacht 

in Gods hand gegeven. 

 

Lezen Johannes 19:31-42 

 

Zingen NLB 590:2,3,4,5 

 

2    De wereld gaf 

Hem slechts een graf, 

zijn wonen was Hem zwerven; 

al zijn onschuld werd Hem straf 

en zijn leven sterven. 

 

3    Hoe slaapt Gij nu, 

die men zo ruw 

aan ’t kruishout heeft gehangen. 

Starre rotsen houden U, 

rots des heils, gevangen. 

 

4    ’t Is goed, o Heer, 

Gij hoeft de eer 

van God niet meer te staven. 

Leggen wij ons bij U neer, 

in uw dood begraven. 

 



5    Hoe wonderlijk, 

uitzonderlijk 

een sabbat is gekomen: 

eens voor al heeft Hij het juk 

van ons afgenomen. 

 

Gebed 

 

Slotlied NLB 576 vers 1 en 4 

 

1   O hoofd vol bloed en wonden, 

bedekt met smaad en hoon, 

o hoofd zo wreed geschonden, 

uw kroon een doornenkroon, 

o hoofd eens schoon en heerlijk 

en stralend als de dag, 

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 

Ik groet U vol ontzag. 

 

4   Houdt Gij mij in uw hoede, 

Gij die uw schapen telt, 

o bron van al het goede, 

waaruit mijn leven welt. 

Gij die mijn ziel wilt laven 

met liefelijke spijs, 

Gij overstelpt met gaven 

tot in het paradijs. 

 

  



 

In stilte verlaten wij de kerk. 

 

 

Morgen, op de avond van de Stille Zaterdag, vindt de derde in deze 

reeks vieringen op weg naar Pasen plaats. Om 21.30  uur komen we 

weer samen in de Hofkerk. 

 

 

Wilt u deze orde van dienst tot Stille Zaterdag in de kerk achterlaten? 
 


