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zondag 26 oktober 2025 

 

We vieren we het Heilig Avondmaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger ds. Jan Kroon 

Ad hoc koor o.l.v. Marieke van der Meer 

Organist  Margrietha Zagema. 

 

 

 

 



 

2 

 

Orgelspel 

 

Binnenkomst kerkenraad, welkom en afkondiging 

 

Ps.122 vers 1 

 

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: ‘Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!’ 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 
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Zingen: De groet en het voorbereidingsgebed 

(koor en gemeente) 
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Gedachtenis mw.Cathrien Sterkenburg 

 

Zingen NLB 247:1,2 

 

1.   Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

2.   Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in ’t wisselend getij, 

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 

Kyriegebed, afgesloten met NLB 301a 

 

Elke regel 2 x. 1e keer koor 2e keer allen 
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Glorialied 838 vers 3 en 4 

 

3.    Leer ons het goddelijk beleid 

der liefde te beamen, 

opdat wij niet door onze strijd 

uw goede trouw beschamen. 

Leg ons de woorden in de mond 

die weer herstellen uw verbond. 

Spreek zelf door onze daden 

van vrede en genade. 
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4.   Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 

 

 

Lezen Johannes 6: 30-35 

 

 

Verkondiging 

 

 

Zingen Geloofsbelijdenis Lied 340 b 
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Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon,  

onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, ten derden dage wederom 

opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel,  

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, vergeving der 

zonden, wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven.  

Amen, amen, amen. 
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Collecte 

 

Inleidende woorden bij de viering van het Heilig 

Avondmaal 

 

Voorbeden, stil gebed, afgesloten met: 

God fan fier en hein ús Heit  

Koor vers: 1 en 3  

Allen vers 2, 4 en 5 

 

1. God fan fier en hein ús Heit 

dat wy hilligje jo name, 

ûnder ús sa faak ûntwijd, 

troch jo eigen bern beskamme. 

 

2. Bûch de folken nei jo wet, 

lit jo ryk op ierde komme. 

Byn jo wil ús op it hert 

en wy sykhelje ferromme. 
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3. Jou ús hjoed ús deistich brea 

en ferjou wat wy misdiene, 

sa't ek wy ferjûn ha, Hear, 

al dy't skuldich foar ús stiene. 

 

4. Lit oer ús gjin neare nacht, 

lied ús net yn blyn begearen. 

Binne wy yn duvels macht, 

Hear, ferlos ús fan 'e kweade. 

 

5. God fan fier en hein ús Heit, 

wûnder heimnis is jo namme, 

grut yn krêft en hearlikheid, 

oant yn alle tiden. Amen 

 

Delen van brood en wijn:  

sursum corda, verhef nu uw  harten 

 

Zingen: Die naar menselijke gewoonte  

(Koor en gemeente) 
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Delen van brood en wijn:  

communie 

 

Dankzegging 

 

Slotlied NLB 653: 1 en 2 

 

1.   U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, – 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 



 

15 

 

 

 

 

2. Gij zijt het brood van God gegeven, 

de spijze van de eeuwigheid; 

Gij zijt genoeg om van te leven 

voor iedereen en voor altijd. 

Gij voedt ons nog, o hemels brood, 

met leven midden in de dood. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 


