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Lied 437 vers 1, 3, 4 en 5 

 

1.   Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 

daal, Heiland, uit uw hemel neer. 

Ruk open, rijt ze uit het slot, 

de hemeldeuren, Zoon van God. 

 

3.   Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 

dat berg en dal van lente lacht. 

O aarde, wek die roze rood, 

ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 

 

4.   Waar blijft Gij toch, o ’s werelds troost, 

die wij verbeiden onverpoosd? 

O daal toch uit uw hoog paleis 

in ons verloren paradijs. 
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5.   Gij klare zon, gij schone ster, 

door ons aanschouwd van eindloos ver, 

o zon ga op, o zonneschijn, 

laat ons niet in het donker zijn. 

 

Aansteken van de tweede adventskaars 

Hopen en uitzien naar het licht 

hopen, weten dat het kwade zwicht, 

hopen, Christus komt, het ware licht 

 

Bemoediging en groet 

V. Onze hulp is de naam van de Eeuwige die 

hemel een aarde tot aanzijn heeft 

geroepen. 

Allen: Die het Licht heeft geroepen en ons stelt 

in het Licht van zijn trouw 
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Zingen Lied 96b refrein  

afgewisseld met gelezen voorzang 1,2 en 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

  5. Want zie, Hij gaat komen, 

komen om recht te doen aan deze aarde, 

om met gerechtigheid de wereld te richten: 

alle volken in het spoor van zijn trouw! 

Alle volken in het spoor van zijn trouw! 

Refrein: zie boven 

 

Drempelgebed 

 

Zingen: Lied 489 vers 2 

 

2.    Geen ander teken ons gegeven 

geen licht in onze duisternis 

dan deze mens om mee te leven 

een God die onze broeder is. 

Zing voor uw God, Hij openbaarde 

in Jezus zijn menslievendheid. 
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Zo wordt de wereld nieuwe aarde 

en alle vlees aanschouwt het heil. 

 

Gebed om ontferming 

 

Zingen Lied: De Geluksbezorger  
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De koning van de vrede 

is eerlijk, wijs en goed. 

Hij laat de wereld weten 

wat God voor mensen doet. 

 

Hoe kunnen mensen stralen? 

Hoe worden mensen blij? 

Wij horen in verhalen 

dat God dichtbij zal zijn. 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Bijbellezing Lukas 1:26-39; 46-55 
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lied 464 vers 4, 6 en 8 

 

4.    De hemel spreekt, Maria hoort, 

zij geeft zich over aan dat woord. 

Daarom zal zij de moeder zijn 

van Gods geheim, een kindje klein! 

 

6.    De hemel spreekt, de aarde lacht 

nu jong en oud een toekomst wacht! 

Maria zingt de woorden voor, 

wij stemmen in en zingen door! 

 

8.    Dit is het, wat Hij heeft beloofd: 

Ik zend een vuur dat nooit meer dooft, 

een licht dat schijnt, een zon die straalt 

en over alle donker daalt. 
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Overweging 

 

Orgelspel 

 

Lied 157a vers 1, 2, en 3 

 

1.     Mijn ziel maakt groot de Heer, 

mijn geest verheugt zich zeer, 

want God heeft mij, geringe, 

die Hem als dienstmaagd dien, 

goedgunstig aangezien; 

en deed mij grote dingen. 
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2.      Van nu aan, om wat Hij, 

de sterke deed aan mij, 

zullen mij zalig prijzen 

alle geslachten saam, 

want heilig is zijn naam, 

Hij zal zijn trouw bewijzen. 

 

3.     Zijn arm verstoot met kracht 

de groten uit hun macht, 

de vorsten van hun tronen, 

maar Hij maakt kleinen groot 

en zal met overvloed 

de hongerigen lonen. 
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Dankgebed – voorbede – 

afgewisseld met Lied 368a 

moment voor persoonlijk gebed 

 

Lied 370  

 

Vader, die woont in hemels licht, – 

uw rijk geeft liefde een gezicht 

uw naam is waard de hoogste eer! 

Wij bidden om een ommekeer: 

wek doden op, maak armen rijk, 

laat komen, Heer, uw koninkrijk. 

 

Collecte 
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Lied 466 vers 1 en 5 

 

1. O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 

Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 

op aarde plant het kwaad zich voort, 

de waanzin voert het hoogste woord. 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

5. Daag op, o grote dageraad, 

licht aan, wij zijn ten einde raad, 

verjaag de nacht van onze nood 

en maak uw toekomst rozerood! 

O kom, o kom, Emmanuël! 

Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

Zegen (gezongen Amen) 


