Orde van dienst zondag 4 januari 2026

Psalm 84:1, 2 en 3

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om

te komen in uw heiligdom.

Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet

die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.

Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.



3. Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein

Votum en groet c.g. bemoediging

Onze hulp is in den Naam van de HEER,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en nooit zal loslaten de werken van zijn handen.

Genade zij u en vrede
van God onzen Vader
en onze Heer Jezus Christus.(1 Korinthiérs 1:3)
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
amen



Drempelgebed

Kyriégebed

Vol verlangen bidden we
om mensen van vrede
om mensen die het geluid van oorlog en geweld
overstemmen met woorden en daden van liefde
Heer, ontferm U!

Vol verlangen bidden we
om mensen die helpen dragen
om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen
maar de gemeenschap in het oog houden
Christus, ontferm U!

Vol verlangen bidden we
om mensenkinderen van God
die het licht steeds weer opnieuw ontsteken
en met hoop en volharding staande blijven
onderweg naar morgen
Heer, ontferm U!



Schriftlezing

De lezing is uit Openbaring 21: vers 22 tot 27

Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer,
de Almachtige, is haar tempel, met het lam.
De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig:
over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De
volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde
brengen daar hun eerbewijzen. De poorten zullen overdag
nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.
De volken zullen er al hun eerbewijzen komen brengen.
Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met
gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet
binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het
boek van het lam.

Woord van de Heer

Lied van de maand Nieuw liedboek 786
Wij zingen God ter ere in grote dankbaarheid
daar Hij ons leven leidt en weet wat wij ontberen.
Hij maakte ons genegen te zorgen voor elkaar.
Z0 zien wij jaar na jaar zijn goedheid en zijn zegen.



Al krimpen mijn gedachten en raak ik woorden kwijt,
verlies ik taal en tijd, uw woord is levenskrachtig.
Er zijn herinneringen, uw hartslag in mijn oor,
als ik uw klanken hoor en psalmen mee kan zingen.

O Christus, man van smarten, herhaal in ons gemis
dat er verwachting is. Wij hopen zo van harte
eens recht van lijf en leden te lopen in uw licht.

Met jeugd en vergezicht zult Gij ons nieuw bekleden.

In geven en ontvangen is ons de Heer nabij.
Van hand tot hand geeft Hij de zorg die wij verlangen.
Nu loven wij U, Here, die onze handen zult
met lijden en geduld; Gij brengt uw werk tot ere.

Verkondiging
Op deze eerste zondag van het jaar, bij het lengen van de
dagen ga ik nog even in op het licht.



Lied 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor €én, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
z0 zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.



Mededelingen, voorbeden en dankgebed

Collecte in de dienst

Slotlied 885 (staande)
Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Eris geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart
Dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
ledere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag
Blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid



Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
ledere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Groot is Uw trouw, o Heer
Aan mij betoond

Zegen
De HEER zegene en behoede y;
de HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

de HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Gezongen Amen



