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Orde van de dienst op zondag 8 februari 2026 

PG gemeente Hurdegaryp 

 

 
 

De dienst is voorbereid door Evert Rijpma, Sebastiaan 

Schippers, de spelers, zangers en andere deelnemers aan de 

musical Sara en ds. Jan Kroon 

 

 

Organist: Sebastiaan Schippers 
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Welkom en mededelingen 

 

Psalm 96 vers 1, 2 en 3 

 

1    Zing voor de Heer op nieuwe wijze, 

zing aarde, zing zijn naam ten prijze, 

boodschap zijn heil van dag tot dag, 

wek bij de volken diep ontzag 

voor ’t wonder van zijn gunstbewijzen. 

 

2    God gaat de goden ver te boven, 

die ijdele waan die heidenen loven. 

Hij heeft de hemelen gesticht, 

van luister is zijn aanschijn licht. 

Zijn kracht vervult de heilige hoven. 

 

3    Geeft aan de Heer, alle geslachten, 

geef aan de Here lof en krachten. 

Gij volken, roem zijn grote naam, 

kom in zijn heiligdom tezaam, 

loof Hem, de Heer der hemelmachten. 
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Votum en groet 

 

Inleidende woorden 

 

Lied: Spreek een woord (koor en Abram) 

 

Weet jij wie de bliksem heeft aangevuurd? 

Wie de grens van de wereld bepaalde? 

Wie de zee naar zijn diepte heeft teruggestuurd? 

Wie de zon uit de duisternis haalde? 

 

Weet jij waar de hagel in schuren ligt? 

Waar de wind in het oosten gaat waaien? 

Wie de oermoeder is van een vergezicht? 

Wie de aarde haar rondjes laat draaien? 

 

Welk geheim is verborgen? 

Wie onthult het voor mij? 

Of vraag ik te veel dan, misschien? 

Noem een naam. Spreek een woord 

dat mijn ziel raakt en hoort. 

Geef me ogen die méér kunnen zien. 
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Weet jij wie de schepping met zorg bewaakt? 

Wie de paarden hun kracht heeft gegeven? 

Wie de hemelse koepel zo hard heeft gemaakt? 

Wie de wolken zo luchtig laat zweven? 

 

Weet jij waar ik was toen ’t heelal ontstond? 

Wie het was die de eerste steen legde? 

Hoe de liefde het hart van de mensen vond? 

Wie de dromen van hoop ons voorzegde? 

 

Welk geheim is verborgen? Wie onthult het voor mij? 

Of vraag ik te veel dan, misschien? 

Noem een naam. Spreek een woord 

dat mijn ziel raakt en hoort. 

Geef me ogen die méér kunnen zien. 

 

Is het onnoembaar veel? 

Ontoereikend de taal?  Onbeschrijfelijk mooi? 

Wondergroot allemaal? Welk geheim is verborgen? 

Wie onthult het voor mij? Of vraag ik te veel dan, misschien? 

Noem een naam. Spreek een woord 

dat mijn ziel raakt en hoort. 

Geef me ogen die méér kunnen zien 
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Gebed 

 

Zingen NLB 806 

 

1     Zomaar te gaan met een stok in je hand, 

zonder te weten wat je zult eten. 

Zomaar te gaan met een stok in je hand; 

eindeloos ver is ’t beloofde land. 

 

2    Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 

Altijd maar banger, duurt het nog langer? 

Zomaar te gaan, wordt het leven of dood? 

In de woestijn worden kinderen groot. 

 

3   Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs, 

altijd maar lopen,  altijd maar hopen. 

Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs; 

straks wonen wij in een paradijs. 

 

De spiegel van Sara: een onzeker avontuur 

 

Lezing: Genesis 12:4-5 
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Abraham trok weg uit Charan, zoals de Heer hem had 

opgedragen, en Lot, de zoon van zijn broer, ging met hem 

mee. Abraham was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn 

vrouw Sarai mee en alle bezittingen die ze hadden 

verworven, en de slaven en slavinnen die ze in Charan 

hadden verkregen. 

 

 

Zingen NLB 805 

 

1    Abraham, je moet gaan wonen 

in het land dat Ik zal tonen. 

Tel de sterren in de nacht, 

zo groot wordt jouw nageslacht. 

Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam! 

Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam! 

  



 
 

7 
 

 

2   Ik zal jou mijn zegen geven, 

je geleiden allerwegen, 

en de volkeren tezaam 

vinden zegen in jouw naam. 

Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam! 

Abraham, Abraham, 

verlaat je land, verlaat je stam! 

 

3   Met een woord gaat hij het wagen. 

Zonder verder iets te vragen 

staat hij op en gaat op reis, 

langs de weg die God hem wijst. 

Abraham, Abraham, 

verlaat zijn land, verlaat zijn stam! 

Abraham, Abraham, 

verlaat zijn land, verlaat zijn stam! 

 

Refrein: 

Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! 

Abraham, Abraham, verlaat je land, verlaat je stam! 
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De spiegel van Sara: leven met stil verdriet 

 

Lezing: Genesis 12:8 en 16:1 

 

Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev. En 

Abram en zijn vrouw Sarai kregen geen kinderen. 

 

Koor: Geen toekomst zonder kind 

Geen toekomst zonder kind. Geen leven voor de boeg. 

Geen aanzien in de clan. Niet vruchtbaar genoeg. 

 

Niet langer meer gezien. Voor altijd ongehoord. 

Verdoemd tot vage schim. De lijn is verstoord. 

 

Geen zorg voor oude dag. Geen waardevast pensioen. 

Geen mens die mij beschermt. Een zuur visioen. 

 

Door wat tel je mee? Door status en macht? 

Door geld en bezit? Door lichaam en kracht? 

 

Hoe kom je in beeld? Hoe keer je het tij? 

Met list en bedrog? Met stroop en gevlij? 
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Geen toekomst zonder kind. Geen leven voor de boeg. 

Geen aanzien in de clan. Niet vruchtbaar genoeg. 

 

Je past niet in de mal. Je piest net naast de pot. 

Je gokte en verloor. Je toekomst kapot. 

 

Je komt niet hogerop, verzinkt in het moeras. 

De mens die jij ooit was, blijft altijd verstopt. 

 

Geen toekomst zonder kind. Geen leven voor de boeg. 

Geen aanzien in de clan. Niet vruchtbaar genoeg. 

 

De spiegel van Sara: waarom lach je? 

Lezing: Genesis 18:2 en 10-14 

 

Op een dag kwamen drie mannen op het heetst van de dag 

bij Abram. Abram bracht ze iets te eten en liet water voor ze 

halen.  

Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u 

terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die 

in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat.  

Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de 

jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. 

Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog 
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weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook 

mijn man is al oud. Toen vroeg de HEER aan Abraham: 

‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar 

leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar 

iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, 

over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara 

een zoon.’ 

 

Kom zing het lied van Eva  

(tekst gewijzigd, melodie: NLB 713 Wij moeten Gode zingen) 

 

1.    Kom zing het lied van Eva 

De bron vol levenskracht En zing het lied van Sara 

Die moeder wordt en lacht En zing het lied van Hanna, 

Een storm is haar gebed En zing omdat Maria 

Gods woord ter wereld brengt. 

 

2.    Kom zing het lied van Sifra 

En Pua, die’t bevel Om jongetjes te doden 

Teniet doen bij de Nijl. En zing het lied van Mirjam: 

De zee keert alles om. En zing het lied van Ester 

Die massamoord voorkomt. 
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3.     Kom zing het lied van Tamar 

Die opkomt voor haar recht En zing het lied van Rachab 

En haar geloofsgevecht En zing met Ruth uit Moab 

In Bethlehem, haar thuis En zing ook van Batseba 

Die meebouwt aan Gods huis. 

 

4.    Kom zing het lied van Anna 

die uitziet naar het kind en zing het lied van Marta 

die Jezus volgt en dient. En zing van de Maria’s 

die Hem terzijde staan en op de hemelbruiloft 

aan Jezus’ tafel gaan 

 

 

De spiegel van Sara: Terugblik 

 

Lezing: Hebreeën 11:11 

 

Door haar geloof ontving Sara de kracht om een kind voort 

te brengen, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet 

meer in de bloei van haar leven was. Ze vertrouwde echter 

op degene die de belofte had gedaan. 
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Lied  803 vers 1, 2, 3 en 6 

  

1    Uit Oer is hij getogen, 

aartsvader Abraham, om voortaan te geloven 

in ’t land van Kanaän, om voortaan als een blinde 

te zien een donker licht, om voortaan helderziende 

te zijn op God gericht. 

 

2    Uit Oer is hij getogen 

ten antwoord op een stem, die riep hem uit den hoge 

op naar Jeruzalem. En allen die geloven 

zijn Abrahams geslacht, geboren uit den hoge, 

getogen uit de nacht. 

 

3   Uit Abraham geboren 

die zo gezworven heeft is, wie om God te horen 

gestorven is en leeft: het volk van de profeten, 

de stam van het verbond, het volk dat hier beneden 

de stem van God verstond. 
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4   Het is niet meer te tellen, 

dat volk dat na hem kwam, een herder van zovelen 

is vader Abraham, van Jakob, edel strijder 

wiens naam is Israël, van Mozes de bevrijder 

die sprak op hoog bevel, 

 

5    van Jozua de hertog 

die ruimte heeft gemaakt, van Simson, dapper vechter, 

die uit het graf opstaat, van David, koning David, 

en van zijn grote zoon, Elia met de raven, 

Hizkia met zijn droom. 

 

6    En allen die geloven 

zijn Abrahams geslacht, geboren uit den hoge, 

getogen uit de nacht. De stad die zij verbeiden 

die staat in wit en goud aan ’t einde van de tijden 

voor iedereen gebouwd. 
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Gedachtenis van de gemeenteleden  

en dorpsgenoten die ons zijn ontvallen: 

 

Aria Brouwer-van der Wende 

Eelze Pieters 

Albert Tuintjer 

Johan Cnossen 

Johan Brouwer 

 

Stilte 

 

Zingen NLB 221:1,3 

 

1   Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 
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3    Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

Pastorale mededelingen, dankgebed en voorbede 

 

Collecte 

 

Slotlied 723 vers 1 en 2 

 

1    Waar God de Heer zijn schreden zet 

daar wordt de mens, van dwang gered, 

weer in het licht geheven. 

Als ’s Heren woord weerklinkt met macht 

wordt aan het volk dat Hem verwacht 

de ware troost gegeven. 

Zijn Geest weerstaat de valse schijn 

en schrijft in harten het geheim 

van ’s Vaders grote daden. 

Zo leven wij om Christus’ wil 

te allen tijd gerust en stil 

alleen van zijn genade. 
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2   O Heer, uw onweerstaanbaar woord 

drijft rusteloos de eeuwen voort 

wat mensen ook verzinnen. 

En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 

de tocht opnieuw beginnen. 

Gij hebt de vaderen bevrijd 

en uit het diensthuis uitgeleid 

naar ’t land van melk en honing. 

Hervorm, herschep ook ons geslacht, 

opdat het door de wereldnacht 

de weg vindt naar uw woning. 

 

 

 

Zegen 


