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Woord van welkom kerkenraad 
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Lied 208 vers 1, 2, 3 en 4 

 

1. Nu wordt het licht, de dag breekt aan, 

de Heer wekt ons om op te staan. 

God zij geloofd, dat Hij vannacht 

ons heeft bewaard voor satans macht. 

 

2. Oefen, Heer Christus, deze dag 

over ons leven uw gezag. 

Laten uw eng'len sterk en rein 

met al uw goedheid om ons zijn, 

 

3. opdat ons hart gehoorzaam zij 

aan uw geprezen heerschappij 

en al wat onze hand verricht 

een spiegelglans zij van uw licht. 

 

4. Doe Gij ons werk gelukken, Heer, 

en laat het strekken tot uw eer. 

Gij licht der wereld, ja doorschijn 

geheel ons doen, geheel ons zijn 
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Bemoediging en groet 

 

V. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

G. die geschapen heeft hemel en aarde  

met al wat daarop leeft 

V. die zich blijvend zal verbinden  

met al het geschapen. 

G. Hem komt onze lof toe van nu af  

tot in eeuwigheid 

 

V Vrede van Hem voor u/jullie 

G. Zijn vrede ook voor u Amen 

 

Gebed van de zondag 
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Lied 274 vers 2 

 

2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 

kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 

zonder U raken wij de liefde kwijt. 

 

Gebed om ontferming afgewisseld met: 

Lied 368g: 

 

Adem van God, vernieuw ons bestaan 

 

Dienst van het woord 
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Lied 695 vers 1, 4 en 5 

 

1. Heer, raak mij aan met uw adem, 

reik mij uw stralend licht, 

wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 

 

4. Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

 

5. Heer, raak ons aan met uw adem, 

geef ons een vergezicht! 

Draag ons op uw vleugels, 

zegen ons met uw licht! 

 

Bijbellezing Jesaja 58:7-10 
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Lied 99 vers 3 en 6 

 

3. Niet op bruut geweld /  

hebt Ge uw macht gesteld. 

Gij o koning, zegt: / Ik bemin het recht. 

Onder uw beleid / heerst gerechtigheid; 

uw verbond heeft leven / aan uw volk gegeven. 

 

6. In een dichte wolk / sprak Hij tot zijn volk. 

Wat Hij metterdaad / openbaarde, staat 

in hun hart gegrift / als zijn heilig schrift. 

’t Woord, door God gegeven, /  

is voor hen het leven. 

 

Matteüs 5 vers 13 - 20 
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Lied 657 vers 1 

 

1. Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

 

Overweging 

 

 

Orgelspel 
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Zingen: Lied 838:1 

 

1. O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Dankgebed 

 

Aandacht voor de collecte 
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Slotlied 984 vers 1, 3, 4 en 5 

 

1. Gezegend die de wereld schept, 

de dag uit nacht tot leven wekt, 

het licht der zon roept en de maan, 

de sterren om op wacht te staan. 

 

3. Gezegend die een woonplaats maakt 

voor wat beweegt en ademhaalt: 

de dieren in het vrije veld, 

de vogels in hun zingend spel. 

 

4. Gezegend die de mensen roept 

tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 

om voor elkander te bestaan 

in eerbied voor zijn grote naam. 

 

5. Gezegend zijt Gij om uw woord 

dat ons tot vrede heeft bekoord, 

tot leven dat van lijden weet 

en liefde die geen einde heeft.

 

Zegen 


