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Liturgie 

Zondag 1 maart 2026, 

Tweede zondag veertigdagentijd 

PG Hurdegaryp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger Ds Jan Kroon 

Orgel Marieke van der Meer 
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Welkom en mededelingen 

 

Lied 25  vers 4 en 7 

 

4.    God is goed, Hij is waarachtig 

en gaat zijn getrouwen voor, 

brengt, aan zijn verbond gedachtig, 

zondaars in het rechte spoor. 

Hij zal leiden ’t zacht gemoed 

in het effen recht des Heren: 

wie Hem ned’rig valt te voet, 

zal van Hem zijn wegen leren. 

 

7.    Gods verborgen omgang vinden 

zielen waar zijn vrees in woont; 

’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden 

naar zijn vreeverbond getoond. 

D’ogen houdt mijn stil gemoed 

opwaarts, om op God te letten: 

Hij, die trouw is, zal mijn voet 

voeren uit der bozen netten. 
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Votum en groet 

 

Gebed 

 

Zingen Projectlied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

Project Jong Perspectief 

 

Boek en filmpje 

 

Lezen Lucas 9 vers  26 tot 38 

 

lied van de maand: 

557 vers 1 en 3  

 

1.    Naam van Jezus die ten dode 

op het hout geschreven zijt, 

vreemde koning van de Joden 

die ten spot verheven zijt, 

vorstelijk hebt Gij gestreden 

om de vrede 

tot in alle eeuwigheid. 
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2.    Zoon van God en zoon van David, 

priester zonder waardigheid 

die ten dienste van de slaven 

als een slaaf op aarde zijt, 

aan de mens gelijk geworden, 

ja gestorven 

voor ons aller zaligheid. 

 

Verkondiging 

 

Lied 556 vers 1, 2 en 3 

 

1.    Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

2.     Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die zoon van David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood verdreef. 



 

7 

 

 

3.    Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

Gedachtenis 

 

Lied 675 

 

1.    Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 

als wij herboren Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 
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2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, doet triomferen 

die naar U heten  en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

 

Dankgebed en voorbede 

 

 

Collecte 
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Slotlied 906 vers 1 en 6 

 

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 

laat ons diep in ’t stof aanbidden. 

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 

alles in ons voor Hem neigen. 

Wie de stem / heft tot Hem 

sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 

 

6.  Streel Gij met uw stralen,  

God van licht en leven, 

mijn gezicht tot U geheven. 

Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 

zo gewillig zich ontsluiten, 

zo laat Gij, / zon van mij, 

in uw licht mij groeien 

voor U openbloeien. 

 

Zegen 


