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Orde van dienst 22 maart 2026, Nieuw Perspectief 
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Voorganger: ds. Jan Kroon 

 

Binnenkomst kerkenraad en mededelingen 

Aansteken lichtje JP en gedichtje uit grote boek 
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Intochtslied Psalm 122:1,2 

 

1      Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 

toen men mij zeide: ‘Gord u aan 

om naar des Heren huis te gaan! 

Kom ga met ons en doe als wij!’ 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in, 

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 

Jeruzalem, van ver aanschouwd, 

wel saamgevoegd en welgebouwd, 

o schone stede, die wij groeten. 

 

2   Hoe zijn de stammen opgegaan! 

Hier gingen ons de voeten voor 

der pelgrims, die de Heer verkoor, 

hier, waar uw heilige muren staan! 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

wij treden uwe poorten in 

naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 

Zo is het Israël gezegd: 

hier zijn de zetels van het recht, 

de troon, waar David zal regeren! 
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Stil gebed, votum en groet 

 

Gebed 

 

Zingen Yn’e mannichte fan lûden NLB 283  

 

1   Yn’e mannichte fan lûden, 

yn it stoarmjen fan’e tiid, 

sykje wy it sêfte sûzjen 

fan it wurd, sa tear en bliid. 

 

2    Kommen fan’ e fierste seamen, 

drinkend út’e iene saad, 

bidde wy om nije dreamen, 

folgje wy it sinnich paad 

 

3    Want wy minsken hjir op ierde 

wurde wurch fan nacht en kwea. 

Soen’ Jo, Hear, ús net mear liede 

dan oermanne ús de dea. 

  



 
 

4 
 

 

4   Lit ús hert jo frede fiele 

as it drippen fan’e dau. 

Wol ús heine yn’e strielen 

fan jo goedens en jo trou. 

 

5    Jo, Dy’t ús by namme neame 

leafde jouwe, dei oan dei: 

sjongend sille wy Jo earje 

en dit hûs sjongt loovjend mei. 

 

Jong Perspectief, 

 

 

 

 

 

 

 

project en filmpje Reisbureau Warhoop 

Thema: Kom naar buiten 
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Zingen: Projectlied,  

Couplet 1  gezongen door de vrouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couplet 6 gezongen door de mannen 
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Couplet 9, beide stemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen Mc.14:17-26 
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Zingen NLB 557:1 

 

1   Naam van Jezus die ten dode 

op het hout geschreven zijt, 

vreemde koning van de Joden 

die ten spot verheven zijt, 

vorstelijk hebt Gij gestreden 

om de vrede 

tot in alle eeuwigheid. 

 

Verkondiging 

 

Zingen NLB 657:1,2 

 

1    Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 
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2     Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Gedachtenis Lolle Postma 

 

Zingen NLB 753:1,2 

 

1    Dêr is in lân fan kleare ljocht 

dêr’t minsken, fan de Hear, 

mei eare-en hearlikheid betocht 

net lije-en stjerre mear. 

 

2    Dêr wit de maitiid fan gjin ein 

it grien fan gjin fergean 

Dêr stean de blommen fier en hein 

yn keninklike klean. 
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Gebeden en collecte 

 

Slotlied NLB 657:3,4 

 

3    Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

4    Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Zegen 


