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Orde van de dienst op zondag 3 mei 2026 

Nieuwe Perspectief 

Voorganger Ds Jan Kroon 

Orgel Margrietha Zagema 

 

 

Zingen Psalm 8a vers 1, 2 en 3 

 

1.     Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 

uw naam in de geschiedenis, 

op heel de aarde, wijd en zijd. 

De hemel zingt uw majesteit. 

 

2.     Het eerste kinderlijk geluid 

roept glorieus uw sterkte uit. 

Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 

ontwapent Gij wat ons benauwt. 

 

3.     Zie ik uw sterren in de nacht, 

die hemelhoog geschapen pracht, 

wat is dan niet het mensenkind 

dat Gij het kent en zo bemint. 
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Stil gebed, votum en groet 

 

Gebed 

 

Zingen NLB 1005 

 

1.     Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2.    Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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3.    Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
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Lezen Marcus 4 vers 30 - 32 

 

Zingen: Nu laat Gij Heer 

(wijs: De Heer heeft mij gezien en onverwacht) 

 

Nu laat Gij Heer mijn leven lente zijn 

Ik hoor al vroeg de bomen vrolijk zingen 

Een cantorij van vogels, groot en klein 

De schepping kan haar vreugde niet bedwingen 

Mijn hart stroomt vol van louter zonenschijn 

Ik ben zo blij om al uw zegeningen! 

 

Reeds groeit er hoop uit omgeploegde pijn 

Alles wordt nieuw, nog beter dan tevoren 

Nacht wordt weer dag en water zoete wijn 

Straks heeft de dood voorgoed zijn macht verloren 

Dan zal de zomer zonder einde zijn 

En heel de aarde wederom geboren! 

 

 

Verkondiging 
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Zingen 978 vers 1, 2 en 3 (Frysk) 

 

1     Oan Jo beheart, o Hear, de ierde 

mei al har deistich wol en wee, 

de greiden, bosken en rivieren 

it fêstelân, de wiffe see. 

Ja, alles tsjûget dei en nacht 

fan jo ûnmjitbere skeppingsmacht. 

 

2     Jo hawwe_it jonge libben roppen, 

mids blommen leit it lege grêf. 

Jo sinne komt mei ljocht fan boppen 

en jout it sied syn libbenskrêft. 

En wat wy rispje fan it lân 

wurdt brea dat we_ite út jo hân. 

 

3    Yn blommetaal wurdt ús ferhelle 

dat God it is dy’t klaaiïng jout. 

De fûgels fluitsje en fertelle: 

de skepper bliuwt syn skepping trou. 

’t Is alles in gelikenis 

fan boppe-ierdske heimenis. 
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Dankgebed en voorbede 

 

Collecte 

 

Slotlied Ik zie in zoveel dingen  

(wijs: Op bergen en in dalen) 

 

Ik zie in zoveel dingen De vingers van Gods hand 

Hij zaait zijn zegeningen De wereld is zijn land 

Al ligt het zaad verborgen Ik weet wel dat het wacht 

Wacht op de zon die morgen Verrijst in volle pracht 

 

De bloesem aan de bomen De vogels in de lucht 

Die zingen: God zal komen De Geest geeft goede vrucht! 

Het woord is uitgesproken Het zaad valt wereldwijd 

Uw rijk is hier ontloken De grote zomertijd 

 

Ik zie in zoveel dingen De handen van de Heer 

Ik zal, ik moet wel zingen En zingend zie ik méér! 

Het zaad groeit zienderogen Straks halmen opgericht 

Lof zij God in de hoge De oogst komt al in zicht! 

 

Zegen 

Na de zegen zingen we het Wilhelmus 


