Orde van dienst voor de huwelijksviering van

Theo van Houten en Jacqueline Osinga

Vrijdag 13 juni 2025

Nieuw Perspectief te Hurdegaryp
Muziek: Revelation

Voorganger: ds.Jan Kroon

Voor de dienst kan iedereen plaatsnemen in de kerk, de band speelt muziek
Binnenkomst bruidegom, dominee

Revelation speelt “Bless the broken road” (gespeeld door de band)
(allen gaan staan)

| set out on a narrow way many years ago

Hoping | would find true love along the broken road
But I got lost a time or two

Wiped my brow and kept pushing through

I couldn't see how every sign pointed straight to you

De bruid wordt binnengeleid door haar vader

That every long lost dream led me to where you are
Others who broke my heart, they were like Northern stars
Pointing me on my way into your loving arms

This much | know is true

That God blessed the broken road

That led me straight to you

Welkom (allen gaan zitten)
Zingen: My lighthouse (samenzang)

In my wrestling and in my doubts

In my failures You won't walk out

Your great love will lead me through

You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea

In the silence, You won't let go

In the questions, Your truth will hold

Your great love will lead me through

You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea

My Lighthouse, my lighthouse

Shining in the darkness, I will follow You

My Lighthouse, my lighthouse (oh oh)

I will trust the promise,

You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)



Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

I won't fear what tomorrow brings

With each morning I'll rise and sing

My God's love will lead me through

You are the peace in my troubled sea, oh oh
You are the peace in my troubled sea, oh oh

My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)

Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-oh-oh-oh)
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)

I will trust the promise,

You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)

Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)

Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)

Safe to shore

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms

Fire before us, You're the brightest
You will lead us through the storms

My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)
Shining in the darkness, I will follow You (Oh-oh-oh-oh-oh)
My Lighthouse, my lighthouse (Oh-oh-oh-oh-oh)

I will trust the promise,

You will carry me safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)

Safe to shore (Oh-oh-oh-oh-oh)

Safe to shore

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: | can’t help falling in love (samenzang)
Wise men say

Only fools rush in

But I can't help falling in love with you

Shall I stay?

Would it be a sin

If I can't help falling in love with you?



Like a river flows

Surely to the sea

Darling, so it goes

Some things are meant to be

Take my hand
Take my whole life, too
For I can't help falling in love with you

Like a river flows

Surely to the sea

Darling, so it goes

Some things are meant to be

Take my hand

Take my whole life, too

For I can't help falling in love with you
For I can't help falling in love with you

Gebed

Schriftlezing
| Corinthe 13:4-8
| Johannes 4:7-8 en 12

Zingen: 10.000 reasons
(band, a capella)

Bless the Lord oh my soul
Oh my soul

Worship His Holy name
Sing like never before

Oh my soul

I'll worship Your Holy name

(samenzang)

The sun comes up

It's a new day dawning

It's time to sing Your song again
Whatever may pass

And whatever lies before me
Let me be singing

When the evening comes

Bless the Lord oh my soul
Oh my soul

Worship His Holy name
Sing like never before

Oh my soul

I'll worship Your Holy name



You're rich in love

And You're slow to anger
Your name is great

And Your heart is kind
For all Your goodness

I will keep on singing
Ten thousand reasons
For my heart to find

So bless the Lord oh my soul
Oh my soul

Worship His Holy name
Sing like never before

Oh my soul

I'll worship Your Holy name
Bless You Lord

And on that day

When my strength is failing
The end draws near

And my time has come

Still my soul will

Sing Your praise unending
Ten thousand years

And then forevermore
Forevermore

Bless the Lord oh my soul
Oh my soul

Worship His Holy name
Sing like never before

Oh my soul

I'll worship Your Holy name
Bless the Lord oh my soul
Oh my soul

Worship His Holy name

Sing like never before

Oh my soul

I'll worship Your Holy name

Yes I'll worship Your Holy name
Lord I'll worship Your Holy name

Verkondiging

Inzegening en bevestiging huwelijk
Beste Jacqueline en Theo,

op deze dag, vrijdag 13 juni 2025

zijn jullie hierheen gekomen

om met elkaar te trouwen.



Voor God

voor jullie ouders, familieleden en vrienden
en voor de kerk van Hurdegaryp

gaan jullie uitspreken

dat je elkaar gekozen hebt voor heel je leven.

Jullie hebben elkaar ontmoet

zijn van elkaar gaan houden

en willen verbonden zijn als echtgenoten, als man en vrouw.

In lief en leed

en voor altijd

wil je naast elkaar staan en elkaar vasthouden op je weg door het leven.
Straks beloof je dat,

als je plechtig ““ja” zegt tegen elkaar.

Maar er klinken vanmiddag niet alleen mensenwoorden.

Ook God wil tot jullie spreken

als jullie zijn zegen straks over jullie huwelijk mogen ontvangen.

De belofte die jullie elkaar geven is heel belangrijk, maar de belofte die God vandaag aan
jullie geeft eveneens.

Jullie willen immers jullie samenleven

onder Zijn bescherming stellen.

En jullie willen Hem danken, dat je elkaar hebt gevonden;

en bidden, dat Hij jullie zal leiden.

Theo en Jacqueline,

jullie mogen jullie huwelijk beginnen met Gods toezegging dat Hij jullie nabij wil zijn, elke dag
opnieuw.

Hij wil je helpen en leiden en steunen.

En kracht geven en zegenen, om ook verder naar elkaar toe te groeien en dicht bij elkaar te
blijven, door de seizoenen van het mensenleven heen

en om rijpe, milde mensen te kunnen zijn.

Wees daarbij bereid om elkaar te nemen zoals je bent, geef ook ruimte aan elkaar
aanvaard elkaar, zoals God ons mensen aanvaardt

en laat elkaar niet los, zoals God niet loslaat wat Hij in ons begon.

In een oud boek, het Bijbelboek Jezus Sirach staat:

een trouwe vriend is een veilige schuilplaats;

wie er één gevonden heeft, heeft een schat gevonden.

En een trouwe vriendin is onbetaalbaar;

tegen haar waarde weegt niets op. (Jezus Sirach 6 en 9)

Omdat wij allemaal beseffen hoe tijdloos die woorden zijn

verheugen wij ons vandaag met jullie en voor jullie.

Want het is inderdaad een geschenk uit de hemel, een zeer waardevolle schat
wanneer twee mensen elkaar zo vinden, zoveel om elkaar geven

en zo sterk met elkaar verbonden willen zijn.

Want wanneer je zo dag en nacht wilt leven voor elkaars geluk

met heel je hart en heel je verstand en met al je kracht en trouw

dan is dit een hoge roeping.

Tegelijk brengt het je bij het allerbeste van dit bestaan

namelijk bij de liefde.

De liefde is door God aan ons mensen gegeven en door de Here Jezus aan ons getoond;
de liefde is het kostbaarste van het leven.

Theo en Jacqueline, laat jullie huis een gastvrije woning zijn



maar ook een plaats van rust en geborgenheid.

Wees standvastig in je geloof, je hoop en je liefde;

wees geduldig, meelevend, wijs en moedig

met elkaar en voor elkaar.

En waak over je hart, want het hart is de bron van je leven (Spreuken 4:23).

Zoek steeds die dingen

waarmee je elkaar kunt dienen, in de naam van de Heer

en draag goede zorg voor hen die jullie worden toevertrouwd.

Volg elke dag het licht van onze Heer Jezus

op de weg die je volgt, op je reis;

want dat licht wijst ook jullie samen de goede weg, de weg die uitloopt in het grote
bruiloftsfeest in Gods toekomst.

stellen van de huwelijksvragen

Theo van Houten, aanvaard je Jacqueline Osinga, aanvaard je
jouw vrouw Jacqueline Osinga jouw man Theo van Houten

als een geschenk, uit Gods hand? als een geschenk, uit Gods hand?
En wil je haar En wil je hem

naar het Evangelie van Jezus Christus naar het Evangelie van Jezus Christus
liefhebben en trouw zijn liefhebben en trouw zijn

in goede en kwade dagen in goede en kwade dagen

in rijkdom en armoede in rijkdom en armoede

bij gezondheid en ziekte bij gezondheid en ziekte

oftewel: in alle omstandigheden oftewel: in alle omstandigheden
en voor altijd? en voor altijd?

Ja-woord Jacqueline en Theo
Ringwisseling - Lenn

Lied: Ik ook van jou — vanaf 0.25 sec. (samenzang)
Want ik zag het vandaag gebeuren

Wat ik eigenlijk alle dagen zie

Hoe je ongemerkt ziel en zaligheid

Versterkt maar ik zeg het niet

En deze stilte is de mooiste

Maar kom eens even zitten bij mij

Je weet het ik vergeet het

Vaak te zeggen maar de liefste ben jij
Ik ook van jou

Ik ook van jou

En weet je hoe ik je bewonder

Het gemak waarop je dingen doet

Schat gevonden, nooit meer zonder

Want het voelt zo goed En deze stilte is de mooiste
Maar kom eens even zitten bij mij

Je weet het ik vergeet het

Vaak te zeggen maar de liefste ben jij

Ik ook van jou

Ik ook van jou



Van de vroege ochtend tot midden in de nacht
Geen beter plan dan bij jou te zijn
Onomwonden... hier komt ie weer

Hé, de liefste ben jij

Ik ook van jou

Ik ook van jou

*Instrumenteel*

En deze stilte is de mooiste

Maar kom eens even zitten bij mij

Je weet het ik vergeet het

Vaak te zeggen maar de liefste ben jij

En deze stilte is de mooiste

Maar kom eens even zitten bij mij

Je weet het ik vergeet het

Vaak te zeggen maar de liefste ben jij
Ik ook van jou

Ik ook van jou

Ik ook van jou

Ik ook van jou

(het bruidspaar gaat knielen)
huwelijksgebed

Wij danken U, God

want U hebt ons mensen geschapen tot liefde voor elkaar,
We danken U, Jezus Christus

want U wilt wonen in ons huis en in ons hart.
Wij danken U, Heilige Geest,

want U beschermt onze liefde.

We bidden U voor Theo en Jacqueline

ga met uw Geest voor hen uit

als het licht dat straalt op hun pad;

zegen hun liefde en trouw

en geef hen uw vrede en kracht

door Jezus Christus, onze Heer

AMEN

inzegening

De God van Abraham, Izadk en Jacob

de Vader van onze Heer Jezus Christus

Hij zal jullie, Theo en Jacqueline

zegenen en behoeden.

Opdat jullie in vrede en vreugde zullen samenwonen
al jullie dagen

tot zegen van velen

AMEN

Lied: gebed om zegen (samenzang)
Zegen hen waar ze in geloof voor leven



Zegen hen waar ze hoop en liefde geven
Zegen om een ander tot zegen te zijn
O God zegen hen alle dagenlang

Vader maak hen tot een zegen

hier in de woestijn

Wachtend op uw milde regen

om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn zij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Waarin zij zelf tot bron van zegen zijn

Met een hart vol vrede

Zijn zij zegenend nabij

Van Uw liefde delend

Waarin zij zelf tot bron van zegen zijn

Overhandiging van de trouwbijbel en de trouwkaars
Dankgebed en voorbede

Slotlied: Deze is voor jou (samenzang)

Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven
Aan iedereen en overal op elk moment

En dat het hoogste doel is echtheid na te streven
Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent

Verwar jezelf zijn niet met makkelijk gegrepen

Want wie je bent stroomt sinds je ademt door je bloed
En je hoeft heus niet altijd naar begrip te streven
Want onbegrepen is iets anders dan niet goed

Deze is voor jou en niemand anders

Deze is voor jou en hoe jij je kent

En wie pas van je houdt als je verandert

Die zal nooit snappen hoe bijzonder je al bent

Dus toon je ware kleuren maar aan ware mensen
Neem in bescherming wat je maakt tot wie je bent
Al wil de wereld steeds je hart zien zonder grenzen
Als jij dat niet wil nou dan heeft de wereld pech

Deze is voor jou en niemand anders

Deze is voor jou en hoe jij je kent

En wie pas van je houdt als je verandert

Die zal nooit snappen hoe bijzonder je al bent

Deze is voor jou en niemand anders

Deze is voor jou en hoe jij je kent

En wie pas van je houdt als je verandert

Die zal nooit snappen hoe bijzonder je al bent

*Instrumentaal*®



Bewaar de diepten van je ziel voor wie wil duiken
In elke vezel elke kern van je bestaan

Het is niet erg je hart zo af en toe te sluiten

Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan

Zegen

Na de zegen is er voor de mensen die vanavond niet naar Lekkum kunnen gaan,
gelegenheid om Theo en Jacqueline geluk te wensen met hun huwelijk.



